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Tijd voor een nieuwsbrief! 

Kairos bestaat inmiddels alweer vier jaar. Wat bijzonder om terug te kijken op alles wat we 
samen hebben opgebouwd. Meer dan 80 jongvolwassenen hebben bij ons de kans gekregen 
om hun leven weer op de rails te zetten. Daar ben ik ontzettend trots op – en bovenal 
dankbaar voor het geweldige team dat dit elke dag mogelijk maakt. 

In deze nieuwsbrief nemen we je mee in een aantal van die verhalen. Je leest inspirerende 
ervaringsverhalen van onze gasten, over bijzondere tradities zoals ons jaarlijkse 
survivalweekend, en over nieuwe initiatieven zoals de Herstelacademie en de supportgroep 
Nieuw Leven. Ook vertellen we meer over onze samenwerking met de flexibele 
vrouwenopvang en delen we het mooie nieuws dat Kairos is gegund in de gemeente 
Nissewaard. 

��� Kairos – het juiste moment 
grijpen ��� 
Soms valt alles samen. Een kans, 
een moment, een gevoel: dit is het 
moment om het anders te gaan 
doen. 

Daar komt de naam van Stichting 
Kairos vandaan. In de Griekse 
mythologie staat Kairos voor een 
bijzonder moment in de tijd waarin 
zich kansen en mogelijkheden 
voordoen. Als het je lukt om die 
kans te grijpen, kan je leven een 
positieve wending krijgen. De 
Griekse god Kairos werd 
afgebeeld met een opvallende lok 
op zijn voorhoofd – die moest je 
grijpen voordat hij voorbij rende. 
Vaak staat Kairos ook voor een 
moment van bezinning. 

Zo is ook onze stichting ontstaan. Op precies het juiste moment kwam alles bij elkaar. Nog 
elke dag zijn we dankbaar dat we dat moment hebben gegrepen. En dat is ook wat we onze 
gasten gunnen: hun eigen Kairos-moment. Een kans om opnieuw te beginnen, om te 
bouwen aan herstel, rust en toekomstperspectief. 

Ik wens je veel leesplezier met deze nieuwsbrief, en hoop dat de verhalen laten zien hoeveel 
moois er mogelijk is wanneer we samen optrekken en naar elkaar omkijken. 

Hartelijke groet, 
Bjørn Noordzij 
Directeur Stichting Kairos 

 

 

 

 



Nieuws over de aanbesteding: Stichting Kairos gegund in Nissewaard 

Met trots delen we dat Stichting Kairos door de gemeente Nissewaard is gegund voor 
maatschappelijke opvang en beschermd verblijf. De gemeente heeft de afgelopen periode 
nieuwe producten ontwikkeld binnen het sociaal domein. Vernieuwende producten die 
naadloos aansluiten bij wat wij al jaren doen: kleinschalige, persoonlijke en betrokken 
ondersteuning bieden aan jongvolwassenen die een nieuwe start willen maken. 

Voor ons betekent dit geen koerswijziging, maar juist een bevestiging. Onze manier van 
werken – laagdrempelig, dichtbij en met oog voor ieder individu – past perfect binnen de 
nieuwe kaders. De gunning laat zien dat onze aanpak niet alleen wordt gezien, maar ook 
écht wordt erkend. 

Daar zijn we ontzettend trots op. Het is een 
bevestiging dat wat we samen met onze gasten, 
medewerkers, vrijwilligers en partners hebben 
opgebouwd werkt. En dat we dit nu ook in 
Nissewaard mogen voortzetten, geeft ons veel 
vertrouwen voor de toekomst. 

Samen blijven we bouwen aan perspectief voor 
jongvolwassenen, ook in dit vernieuwde 
zorglandschap. 

Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig! 
 

Vernieuwd Beschermd Wonen van start in de Zuid-Hollandse Eilanden ������������� 

Vier gemeenten (Nissewaard, Voorne aan Zee, Goeree-
Overflakkee en Hoeksche Waard) en 16 zorgaanbieders uit 
de regio zetten samen de stap naar een nieuw 
zorglandschap voor Beschermd Wonen. Tijdens een 
feestelijk moment in Nissewaard werd de samenwerking met 
de zorgaanbieders officieel bekrachtigd. 

Het doel? Een stabiel, toegankelijk en passend zorgaanbod 
voor iedereen die dat nodig heeft, van lichte begeleiding tot 
intensieve ondersteuning. Zo zorgen we dat kwetsbare 
inwoners niet tussen wal en schip vallen. 

De nieuwe woon- en begeleidingsvormen starten vanaf 1 januari 2026. Tot die tijd werken de 
gemeenten en aanbieders intensief samen aan een zorgvuldige voorbereiding en overdrachtsperiode. 
Ontvang je nu al Beschermd Wonen? Die zorg wordt nooit zomaar stopgezet. Het is wel mogelijk dat 
er iets verandert in hoe of door wie de zorg geleverd wordt. Als dat zo is, word je hier op tijd en 
duidelijk over geïnformeerd. (Persbericht gemeente Nissewaard) 

 

 

 

 



Ervaringsverhaal – Hoe Kairos mij heeft geholpen. 
In april 2017 kreeg ik een relatie met een man die 
toen voelde als de liefde van mijn leven. Al snel trok 
ik bij hem in, terwijl mijn kinderen bij mijn ex-man 
bleven. We zochten een grotere woning, maar dat 
kwam nooit van de grond. 

Langzaam nam mijn partner steeds meer controle 
over mijn leven. Familie en vrienden verdwenen uit 
beeld. Uiteindelijk had ik niemand meer behalve hem. 
Ik raakte mijn telefoon en mijn toegang tot mijn 
bankrekening kwijt. Ook mijn kinderen kon ik steeds 
minder zien: er waren geen boodschappen, geen 
veilige plek, geen geld en er waren steeds heftige 
ruzies. In september 2023 verloren we onze woning 
en belandde ik op straat. Toch bleef ik bij hem. Ik 
voelde me volledig in zijn macht.  

In januari werd ik opgepakt omdat hij via mijn 
rekening strafbare dingen had gedaan. Zeven weken 
zat ik in voorarrest. Zelfs daarna keerde ik terug naar 
hem. Tot ik via een contact uit de gevangenis een 
uitweg vond en stap voor stap los kwam uit die 
ziekmakende relatie. 

In augustus 2024 kwam ik terecht bij Kairos, in het appartement voor vrouwen. Na twee jaar 
leven uit één koffer kon ik eindelijk weer uitpakken. Dat moment – hoe moeilijk ook – gaf me 
het besef dat ik weer controle over mijn eigen leven kon krijgen. Bij Kairos hielpen ze me niet 
alleen praktisch, maar vooral ook emotioneel. Samen stelden we doelen op. Voor mij was 
het belangrijkste: opnieuw een netwerk opbouwen en mijn kinderen terug in mijn leven 
krijgen. 

Langzaam groeide het vertrouwen. Mijn kinderen kwamen weer bij mij, bleven zelfs slapen. 
Mijn familie kwam terug in beeld en ik legde nieuwe contacten. In december vroeg ik met 
mijn begeleidster een woon-zorgcontract aan bij de gemeente. En in juli 2025 kreeg ik een 
woning toegewezen. 

Na een jaar verblijf bij Kairos heb ik mijn leven weer in eigen hand. Ik heb een huis, mijn 
kinderen en familie weer dichtbij, een sociaal netwerk en vertrouwen in mezelf. Mijn ex heb ik 
inmiddels al anderhalf jaar niet gezien en als ik nog iets van hem hoor, kan ik dat naast me 
neerleggen. 

Ik ben Kairos enorm dankbaar. Ze hebben me gesteund in de zwaarste periode van mijn 
leven en me geholpen om mijn leven weer op te bouwen. 

 

 

Bokstraining bij Kairos  



Een bijzondere traditie: het Kairos Survivalweekend 

Eén keer per jaar sluiten we bij Kairos de 
deuren van de opvang. Niet omdat we er even 
niet willen zijn, maar juist om er samen wél 
helemaal te zijn. Met begeleiders en gasten 
trekken we eropuit om in de Ardennen een 
kamp op te bouwen. Ons jaarlijkse 
survivalweekend is inmiddels een echte traditie 
geworden – en voor velen een van de 
hoogtepunten van het jaar. 

Ook dit jaar, in juli, mochten we terugkijken op 
een onvergetelijke derde editie. Met een groep 
van 17 mensen trokken we de natuur in. 

Kajakken over de rivier, houthakken, klimmen en lange wandelingen: het avontuur was weer 
compleet. En zoals altijd waren de avonden rond het kampvuur gevuld met goede 
gesprekken, muziek en veel gezelligheid. 

Waar we vorig jaar nog last hadden van lekkende tenten, stonden we 
dit jaar gelukkig droog. Dankzij de steun van OutdoorXL, die onze 
vriendenstichting (verderop meer wat onze vriendenstichting voor 
mooie dingen doet) een mooie korting gaf op nieuwe tenten en 
matjes, konden we met nog meer plezier van het weekend genieten. 
Daar zijn we ontzettend dankbaar voor! 

Maar het mooiste van dit weekend zijn natuurlijk de ervaringen van de mensen zelf: 

Max: 
“Ik was voor het eerst mee en vond het een superleuke ervaring. Het was goed 
georganiseerd, de groep was gezellig en we hebben allemaal gave activiteiten gedaan. Het 
ziplinen en abseilen vond ik het leukst, het uitzicht was prachtig. Ik had mijn 
muziekinstrumenten meegenomen, dus dat was ook erg leuk – vooral toen ik mensen ’s 
ochtends wakker mocht maken.” 

Gast (anoniem): 
“Het was een ontzettend gezellig 
weekend waar ik, ondanks wat 
slaaptekort, volop van heb genoten. 
Naast de activiteiten heb ik vooral 
het samen koken en de 
gezelligheid rondom het kampvuur 
heel fijn gevonden. Echt bijzonder 
om dit samen te mogen 
meemaken.” 

Het survivalweekend laat ieder jaar opnieuw zien hoe waardevol het is om samen uit de 
dagelijkse omgeving te stappen, nieuwe uitdagingen aan te gaan en vooral: elkaar beter te 
leren kennen. Voor ons is dit geen uitje, maar een belangrijk onderdeel van wie we zijn als 
Kairos. Samen leven, samen leren, samen groeien. 

 

 



"Soep van zijn moeder" 
 

Het is lunchtijd wanneer ik bij Kairos 
binnenloop. Mijn arm zit in een mitella, een lullig 
ongelukje, en het ziet er erger uit dan het is. Hij 
ziet me meteen. Zijn ogen worden groot van 
bezorgdheid en zonder aarzeling komt hij 
overeind. 
 
“Ga zitten,” zegt hij zacht terwijl hij mijn stoel 
naar achter schuift. “Ik ga soep voor je maken. 
Speciale soep. Die van mijn moeder.” 
En voor ik het weet, staat hij in onze keuken. 
Met een paar simpele ingrediënten – wat verse 
tomaten, bouillon, knoflook en een handjevol 
liefde – weet hij in korte tijd een geurige 
tomatensoep te maken. Hij werkt 
geconcentreerd, bijna plechtig. Alsof hij even 
iets heiligs in ere herstelt. 
 
We zitten samen aan tafel. De soep stoomt 
zachtjes in onze kommen. We zeggen niet veel. 
Het is zo’n stilte die veilig voelt. Hij kijkt 
tevreden naar zijn soep, dan naar mij. We 
glimlachen naar elkaar. 

 
En terwijl we daar in stilte onze soep opeten…denk ik aan zijn verhaal. 
Al ruim drie jaar dakloos. Niet omdat hij dat wil. Integendeel. Hij wil niks liever dan een plekje 
voor zichzelf. Een keukentje waar hij zijn eigen maaltijd kan bereiden. Rust. Hij had dat ooit, 
jaren geleden, samen met zijn vrouw. Tot zij vertrok. Vanaf dat moment ging het 
bergafwaarts.  
 
Zijn verstandelijke beperking, trauma’s uit het verleden en het middelengebruik maakten het 
onmogelijk om nog zelfstandig te wonen. Hij begreep de brieven niet meer. De regels niet. 
De boetes kwamen. De overlast meldingen ook. Tot hij zijn huis verloor. 
 
Sindsdien proberen we een passende plek voor hem te vinden. Maar organisaties vinden 
hem ingewikkeld. “Te zorgmijdend.” “Te moeilijk.” “Geen juiste indicatie.” Computer says no. 
Hij slaapt nog steeds vaak 's nachts op straat, er maken mensen misbruik van hem. Hij wordt 
soms in elkaar geslagen en regelmatig worden al zijn spullen weggegooid. 
 
Daar zit hij dan. Met een kop dampende soep, speciaal voor mij gemaakt. Zorgzaam, lief en 
eigenwijs. Soms boos, soms stil. Vaak onbegrepen. Niet omdat hij niet wil, maar omdat de 
wereld om hem heen te ingewikkeld is geworden. En er geen plek voor hem is, in een 
systeem dat precies wil weten in welk hokje je past — en hem nergens in kan plaatsen. 
 
Maar vandaag zijn de rollen omgedraaid. Vandaag zorgt hij even voor mij. We kunnen 
allemaal een voorbeeld nemen aan zijn veerkracht en optimisme. Hij blijft erop vertrouwen 
dat het goed komt. Wij ook…dus blijven we zoeken naar een geschikte woonplek.  
 
Omdat iedereen een dak boven zijn hoofd verdient! 



Vanuit de Vriendenstichting 

De Vriendenstichting speelt een belangrijke rol 
in het mogelijk maken van bijzondere projecten 
en initiatieven rondom Kairos. Dankzij de steun 
van onze donateurs en partners kunnen wij nét 
dat extra’s doen wat zoveel verschil maakt.  

Zo hebben we voor het survivalweekend tenten 
en slaapzakken gedoneerd. Dit weekend is 
ontzettend waardevol voor onze gasten – een 
ervaring die hen niet alleen uitdaagt, maar ook 
verbindt en inspireert.  

Daarnaast ondersteunen we gasten persoonlijk, bijvoorbeeld bij de aanschaf van een bril 
waarvoor vaak de middelen ontbreken. Voor onze gasten kan dit een wereld van verschil 
maken: weer goed kunnen zien zorgt niet alleen voor praktische verlichting, maar ook voor 
meer zelfvertrouwen en perspectief. Het geeft hen letterlijk en figuurlijk een helderder zicht 
op hun toekomst. 

Ook hebben we een opleiding ervaringsdeskundigheid aangeboden aan iemand die 
inmiddels een eigen supportgroep voor slachtoffers van huiselijk geweld is gestart. Daarmee 
ontstaat er nieuwe kracht uit ervaring, waar anderen steun en hoop uit putten. 

Verder dragen we bij aan de innovatieve 
zorgprojecten van Kairos. Onlangs mochten we 
twee prachtige giften ontvangen van Kiwanis en 
de Rotary, waarmee we onder andere de 
flexibele vrouwenopvang hebben kunnen 
vormgeven. Daarmee bieden we vrouwen in 
een kwetsbare situatie een veilige plek en een 
nieuwe kans.  

Kairos is ook druk bezig om vanaf volgend jaar 
te starten met een eigen werkervaringsplek, 
hier kunnen we echt nog financiële steun voor 
gebruiken 

Alle hulp is welkom. Wilt u meer informatie over hoe u kunt bijdragen? Aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen. Samen maken we het verschil en geven we jongeren en 
volwassenen die het nodig hebben weer perspectief. 

Namens de Vriendenstichting, 
Anneke du Pree van der Slik 

 

 

 

 



Herstelacademie op Goeree-Overflakkee 

Stichting Kairos neemt het initiatief om een Herstelacademie op Goeree-Overflakkee op te 
zetten: een laagdrempelige leer- en ontmoetingsplek waar herstel, veerkracht en perspectief 
centraal staan. 

Wat de Herstelacademie uniek maakt, is dat 
ervaringsdeskundigen hier de drijvende kracht zijn. 
Zij hebben zelf te maken gehad met psychische 
klachten, verslaving, verlies of andere tegenslagen, 
en zetten hun ervaring nu in om anderen te 
ondersteunen. Samen met deelnemers stellen zij de 
agenda samen, ontwikkelen zij cursussen en 
organiseren zij herstelgerichte activiteiten.  

De Herstelacademie is geen behandelcentrum, maar 
een plek waar verbinding, leren en delen centraal 
staat. Van creatieve workshops tot thema-
bijeenkomsten en lotgenotengroepen: iedereen kan 
er terecht om te ontdekken wat herstel voor hém of 
háár betekent. 

Wij nodigen iedereen die zich betrokken voelt van harte uit om mee te doen of mee te 
denken. Of je nu zelf ervaring hebt, als naaste betrokken bent, of vanuit je werk in het sociaal 
domein of de zorg wilt bijdragen – samen maken we de Herstelacademie tot een plek van 
hoop, kracht en verbinding. 

Stichting Kairos wil deze beweging, samen met de gemeente en verschillende 
zorgorganisaties en het sociaal domein op het eiland, breed dragen. Door krachten te 
bundelen, kunnen we herstelinitiatieven zichtbaar, toegankelijk en duurzaam maken voor 
iedereen die er behoefte aan heeft. 

Lees ook eens de position paper van het instituut voor publieke waarde: 

De waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven 

De voorbereidingen zijn in volle gang. In de komende maanden wordt het programma verder 
uitgerold en volgen de eerste activiteiten. Wil je op de hoogte worden gehouden. Mail dan 
info@stichtingkairos.nl t.b.v. Herstelacademie GO 

 

 

 

 

 

 

 



Supportgroep Nieuw Leven gestart voor slachtoffers van huiselijk geweld. 

Verpleegkundige, pedicure en ervaringsdeskundige Willeke 
van Brussel heeft de supportgroep Nieuw Leven opgericht 
voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk 
geweld. Zelf zat ze 27 jaar in een gewelddadige relatie, 
voordat ze besloot haar leven om te gooien. Vanuit die 
ervaring weet ze hoe belangrijk het is om een veilige plek te 
hebben waar verhalen gedeeld mogen worden en vrouwen 
elkaar kunnen steunen. 

Na het volgen van de opleiding tot ervaringsdeskundige via de Vriendenstichting van Kairos, 
voelde Willeke zich sterk genoeg om dit initiatief neer te zetten. Inmiddels komt er 
maandelijks een groep vrouwen samen om ervaringen uit te wisselen, naar elkaar te 
luisteren en elkaar moed in te spreken. “Je hoeft maar drie woorden te zeggen en je weet 
waar het over gaat,” vertelt Willeke. 

Stichting Kairos staat achter dit initiatief en ondersteunt het graag. “Met oog op de 
toekomstige Herstelacademie Goeree-Overflakkee vinden wij het heel belangrijk dat 
initiatieven zoals deze ontstaan en gedragen worden,” zegt Bjørn Noordzij van Stichting 
Kairos. “Herstel begint vaak bij herkenning en verbinding. Het delen van ervaringen kan 
vrouwen weer kracht en perspectief geven. Wij zijn dankbaar dat Willeke deze stap heeft 
gezet en dit op het eiland mogelijk maakt.” 

Voor meer info over de supportgroep: www.nieuwleven-go.nl
 

Flexibele opvang voor vrouwen: samen sterk op Goeree-Overflakkee 

Op Goeree-Overflakkee zetten we samen met Stichting Ontmoeting een belangrijke stap: het 
realiseren van flexibele opvanglocaties voor vrouwen die tijdelijk een veilige plek nodig 
hebben. Binnen Kairos bieden we al opvang aan dames, maar soms is onze bestaande 
locatie niet de meest passende plek. Daarom is het zo waardevol dat er nu, verspreid over 
het eiland, drie nieuwe plekken ontstaan waar vrouwen terecht kunnen voor een kort verblijf 
en begeleiding. 

Stichting Ontmoeting begeleidt al veel vrouwen in ambulante trajecten. Juist doordat zij vaak 
dichtbij deze doelgroep staan, zien we hoe groot de behoefte is aan tijdelijke huisvesting. 
Samen met Ontmoeting zoeken we daarom naar oplossingen en bundelen we onze krachten 
om deze vrouwen niet alleen opvang, maar ook passende begeleiding te bieden. 

Wat dit extra bijzonder maakt, is dat het eiland zelf meedoet. Particulieren met een groot hart 
helpen mee om tijdelijk huisvesting te bieden. Zij zorgen niet alleen onderdak, maar ook een 
stukje warmte en menselijkheid dat zo hard nodig is in kwetsbare situaties. 

Deze samenwerking laat zien waar de kracht van Goeree-
Overflakkee in schuilt: omzien naar elkaar. Met elkaar 
zorgen we dat niemand tussen wal en schip valt. Dat juist 
hier, op ons eiland, deuren opengaan voor wie even geen 
eigen thuis heeft, zegt veel over de verbondenheid en de 
veerkracht van onze gemeenschap. In het najaar starten de 
eerste vrouwen met hun verblijfstraject.  

Een kleinschalige en persoonlijke aanpak, maar met een groot effect. Een veilige plek! 



Even voorstellen. Onze stagiair en invalkracht 

Via deze weg wil ik mij kort introduceren. Ik 
ben Tjeerd Schipper. Vijfentwintig jaar en 
opgegroeid in het leukste dorp: Oud-
Beijerland.  

Met veel plezier heb ik tot vorig jaar zomer in 
het zakenleven gewerkt. Commercie paste 
goed bij mij, want ik kreeg het wel verkocht.  

Totdat dit me ging tegenstaan en de motivatie 
weg was. Eigenlijk ging het alleen maar om 
geld en dit begon te wringen. Het liet me maar 
niet los.  

Eerst dacht ik: het werk is me teveel, dus ik 
ga er even tussenuit. Maar zon, zee en strand 
ligt mij niet, dus op zoek naar iets anders. Op 
een wonderlijke wijze kwam ik in aanraking 
met een stichting in Nieuw-Lekkerland.  

Zij bieden hulpreizen naar het buitenland aan. 
Met zo’n reis ben ik meegegaan en uiteindelijk 
mocht ik daar zes weken dienstbaar zijn.  

Tijdens deze reis zijn mijn ogen opengegaan voor de andere kant van de wereld en het 
leven:  de meest kwetsbare mensen. Zij ondervinden: intense armoede, dakloosheid, 
verslaving, vluchten enzovoorts. Dit raakte mij diep van binnen en eigenlijk wist ik daar al: Dit 
is werk wat ik zou willen doen. Niet verdienen, maar dienen. Dat is de grootste les die ik 
geleerd heb en aan het leren ben.  

Eenmaal terug in Nederland ben ik knopen gaan doorhakken en ben ik uiteindelijk via een 
aantal omwegen bij stichting Kaïros terechtgekomen. Hier ben ik werkzaam als stagiair en 
invalkracht. Tot op de dag ben ik dankbaar dat alles zo is geleid en dat dit op mijn pad is 
gekomen. Want de zowel de gasten als de collega´s zijn fantastisch! Het is echt bijzonder 
dat de sfeer rustig en familiair is. Daarnaast is het opvallend dat de gasten onderling erg 
zorgzaam zijn. En nieuwe gasten met open armen ontvangen. Dit is het resultaat van 
betrokken begeleiding door goede en fijne begeleiders! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interview met een bewoner van Stichting Kairos (anoniem) 

Hoe ben je bij Stichting Kairos gekomen? 

Via mijn ambulante begeleider van Goed voor Goed hoorde ik van Kairos. Ik ben op een 
intake gesprek geweest bij Kairos, drie dagen na het gesprek kon ik bij Kairos intrekken. 

Wat was er dan aan de hand? 

Ik was dakloos. Ik woonde in het buitenland. Had best een fijn leven. Maar kreeg erg veel 
last van psychische klachten in de vorm van een depressie. Daardoor ben ik daar eigenlijk 
alles kwijt geraakt en ben ik weer terug naar Nederland gekomen. 

Wat waren je eerste indrukken toen je hier kwam wonen? 

Ik heb het als een warm bad ervaren. Tijdens het eerste gesprek voelde ik me ondanks dat 
dat moeilijk is begrepen en had het gevoel dat ik mezelf mocht zijn vanaf het begin met alles 
wat daar bij kwam kijken. 

Wat betekent of heeft Kairos betekent voor jou? 

Voornamelijk omarming, steun en mensen om mij heen. Hierdoor was het gevoel van 
eenzaamheid dat ik vaak ervaarde echt weg. Ik voel me niet meer alleen. Iedereen hier heeft 
zijn eigen rugzakje, maar dat verbindt ook. Er is enorm veel acceptatie onderling en dat is 
echt heel fijn. 

Hoe ervaar je het contact met de begeleiders en andere bewoners?  

Ik ervaar dat contact als heel warm. Er wordt echt naar je omgekeken. Bij de bewoners vind 
ik afleiding, het is gezellig met elkaar waardoor ik minder in mijn hoofd hoef te zitten. 

Wat zou je tegen iemand zeggen die nog niet weet wat Kairos is? 

Dat het een hele mooie oplossing is voor mensen die dakloos zijn geraakt. Je hebt je eigen 
ruimte, dus je kan je terugtrekken en daarnaast is het ook gewoon een hele fijne en gezellige 
plek om met elkaar te zijn. Ook praktische hulp is goed geregeld. Als iemand geen plek heeft 
om te wonen, raad ik het wel aan om aan te kloppen bij Kairos. 

 

 



Cijfers van 2025 – Stichting Kairos 

 

Categorie 
 

Aantal 

Unieke verblijf trajecten (jan-sept) 
 

                                                         24 

Doorgestroomd naar eigen woning 
 

                                                           2 

Doorgestroomd naar 
zorg/kliniek/beschermd wonen 

                                                           3 

Terug naar netwerk/familie 
 

                                    4 

Verblijven nog bij Kairos 
 

12 

Afronding verblijf zonder passend 
vervolg* 
 

3 

Briefadres houders 
 

34 

Nachten time-out/logeerbed bezet 
 

242 

Ambulante trajecten (wekelijks bezoek) 
 

7 

Dagopvang gebruikers 
(bed/bad/brood) (waarvan 2 dageljiks) 

4 

Buiten de deur contacten 
 

72 

Externe interventiegesprekken 
 

32 

 

* Soms zijn er maar beperkte uitstroommogelijkheden, met regels en verplichtingen waar gasten zich 
niet aan kunnen of willen houden. Dit kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met een verslaving. In 
zulke gevallen kiezen gasten hun eigen route. Wij zien dat niet als een passend vervolg, maar blijven 
wel betrokken, houden contact en ondersteunen waar nodig. 
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